
      10 september 2023 
 
ORDE VAN DIENST 
Mededelingen en welkom (door ouderling) 
 
Intochtslied: Psalm 133 
 
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
   van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
   Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
   De zegen van Gods hoog verheven naam 
   daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
   als olie die de priester wijdt. 
 
2 Als olie die Aärons baard en kleren 
   met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
   voor wie eendrachtig samen zijn. 
   Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
   op Hermons top en daalt op Sion neer. 
   't Wordt al een tuin voor God de Heer. 
 
3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
   hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
   en leven tot in eeuwigheid. 
 
Votum en groet 
 
Klein Gloria 
 
 
Gebed om ontferming:  
 
 
Glorialied : 868 : 1,3, 5 
 
1    Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
 Komt allen saam, 
 psalmzingt de heilige naam, 
 looft al wat ademt de Here. 
 
 
3    Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
 dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
 Hij heeft u lief, 
 die tot zijn kind u verhief, 
 ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
 
 



5    Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Kinderen naar voren voor de kindernevendienst 
 
Zingen:   ‘samen in het licht’’ (3 coupletten) 
 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld.  
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal 
 
Gebed om opening van het Woord 
 
Spreuken 25: 21 en 22 
 
Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 
Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen. 
 
Lied 601: 1 en 3  Licht dat ons aanstoot in de morgen 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 



 
1e lezing: Rom 12: 9-21 
 
Lezing: Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, 
en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw 
vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met 
wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk 
om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar 
laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak 
te nemen, Ik zal vergelden.’ En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem 
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn 
hoofd.’ Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Lied 838: 1 en 2  O grote God die liefde zijt 
 
1 O grote God die liefde zijt, 
   o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 
   het licht der wereld, klaar en rein. 
   Laat ons uw woord bewaren, 
   uw waarheid openbaren. 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
   getuigen van uw vrede, 
   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons getrouw de weg begaan 
   tot allen die ons verre staan 
   en laat ons zonder vrezen 
   de minste willen wezen. 
 
 
Overdenking  
Zingen 791 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
   als uw Woord van het begin, 
   Liefde, wil ons overkomen 
   als geheim en zegening. 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
   vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
   allesoverwinnend wapen, 
   laatste woord, dat vrede maakt. 



 
3 Liefde luidt de Naam der namen 
   waarmee Gij U kennen laat. 
   Liefde vraagt om ja en amen, 
   ziel en zinnen metterdaad. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
   ademt op van goede trouw. 
   Liefde houdt ons in het leven, - 
   daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5 Liefde laat zich voluit schenken 
   als de allerbeste wijn. 
   Liefde blijft het feest gedenken 
   waarop wij uw gasten zijn. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
   die zich als de hemel welft 
   over ons: wil ons genezen, 
   Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader  
 
Slotlied 425 
 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
 
Zending en zegen  
 
 
 


