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Aanvangslied: Psalm 146 : 1 en 3

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor de Heer uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

Votum en groet

Klein Gloria / lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

Gebed om ontferming

Glorialied: Gezang 487 vers 1 en 2

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

DIENST VAN HET WOORD



Gebed om de opening van het Woord
Kinderlied voor de kindernevendienst:

Zingen: ‘samen in het licht’
Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.

dat licht vertelt ons iets van God,
op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door:
en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

1% Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 (NBV-21)
Vreugde over Jeruzalem

Zingen: Lied 940: Verberg mij nu
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
houd mij vast in Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen
ken zijn kracht vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God,

2% Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBV)
Bruiloft te Kana



Lied 525

1 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.

Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn

met Jezus en met Maria.

2 Maria sprak in bekommerdheid:

er is niet genoeg te drinken.

Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hjj is bereid,

en zal het ons zeker schenken.

5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.

Hij draagt ons over de watervloed

en laaft ons hart met zijn hartebloed

te Kana in Galilea.

Verkondiging

Lied na de verkondiging: 657: 1,2 en 4
1 Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht

om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:

het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!



4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
AFSCHEID VAN HET KERKGEBOUW

Lied 280: 2,3 en 7

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilden verder leidt
tot alles 1s volbracht.

De voorganger gaat naar de kansel:
Laten wij bidden met geopende ogen:

God die uw Woord doet klinken, en door uw Geest ons troost
en opwekt tot lofzang en gebed, wij smeken U:
blijf ons met uw Woord nabij, spreek ons aan en wijs ons de weg.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger pakt de kanselbijbel van de preekstoel en overhandigt het aan de
drager. De drager loopt door het pad en wacht aan het einde daarvan, met het
gezicht naar de tafel



De voorganger gaat naar de doopvont:
Laten wij bidden met geopende ogen:

God, die uw Naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen,

hier waar mensen de doop hebben ontvangen, waar mensen hun doop hebben
beaamd, smeken wij U dat wij van dag tot dag mogen leven uit de genade van
de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger pakt de schaal uit het doopvont en overhandigt het aan de drager.
De drager loopt door het pad en sluit zich aan bij de vorige drager.

De voorganger gaat naar de plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd/
tijdens trouwvieringen werd geknield.
Laten wij bidden met geopende ogen:

God die trouw blijft in leven en in sterven,

op deze plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd,

waar mensen zijn gezegend in hun trouw voor elkaar,

Als een wolk van gebeden begeleiden ons alle herinneringen aan mensen en
momenten hier.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger gaat terug achter de tafel :
Laten wij bidden met geopende ogen:

Christus, onze Gastheer, die door de tijden heen ons aan uw tafel hebt gevoed
met uw eigen leven, nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw, bidden wij U:
blijf ons versterken met uw gaven, wees onze reisgenoot op weg naar uw
toekomst.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger pakt het avondmaalstel van de tafel en overhandigt het aan de
drager. De drager voegt zich bij de anderen.



De voorganger gaat naar het antependium
Laten wij bidden met geopende ogen:

De kleuren van het antependium hebben een symbolische betekenis en sluiten
aan bij de gang van het kerkelijk jaar. Wij bidden dat deze representatieve
kleuren ons ook in de toekomst mogen blijven vergezellen.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger pakt het antependium van de preekstoel en overhandigt het aan
de drager. Zij voegt zich bij de anderen.

De voorganger gaat naar de plaats waar tijdens uitvaartdiensten de Kist
met de gestorvene stond
Laten wij bidden met geopende ogen:

Op deze plaats hebben wij afscheid genomen van wie ons lief waren,
laat ons weer weten dat dit afscheid niet voorgoed was en dat wij uitkijken naar
het moment dat U alles in allen bent en wij elkaar weer ontmoeten.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger gaat naar de gedachtenistafel en overhandigt de gedachteniskaars
aan de drager. Zij voegt zich bij de anderen.

De voorganger gaat naar de Paaskaars
Laten wij bidden met geopende ogen:

O Licht van de verrijzenis dat alle duisternis verdrijft, o vaurkolom in onze
nacht, nu wij opbreken van hier, smeken wij U:
ga met uw licht ons voor op de weg naar uw koninkrijk.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger overhandigt de Paaskaars en het lichtje van de kindernevendienst
aan de dragers. Zij voegen zich bij de anderen.

Collecte:
De eerste rondgang is bestemd voor Diaconie/ZWO
De tweede rondgang is bestemd voor de kerk



Voor de laatste keer wordt er gecollecteerd en de collectezakken op een schaal
gelegd.

Laten wij bidden met geopende ogen:

Via deze collectazakken zijn dubbeltjes en kwartjes en welk geld nog meer
opgehaald ten behoeve van hen die het geld nodig hadden en tot opbouw van
deze kerk. Zegen de gaven gegeven in al die jaren en zij die gaven.

Zo bidden wij:
Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De collectezakken worden overhandigd aan de diaken en zij sluit zich aan bij de
anderen.

ZENDING EN ZEGEN
Gaat allen heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De HEER zegene u en Hij behoede u,
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u Zijn vrede. Amen (3x)

UITTOCHT UIT HET KERKGEBOUW
We zingen een pelgrimslied:

Lied 281:1,7,8 en 10

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!



