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Zondagsbrief  21 april 2024             25e jaargang  nr. 16 
09.10 uur  : Zingen van Opwekkingsliederen 
Voorganger                            : Ds. Mevr. J. Matser-Verhoeven te Rotterdam 
Ouderling                           : Elly te Lintel Hekkert 
Diaken            : Caroline Bode 
Collectanten            : Bart Verhaar en Cees op den Brouw 
Schriftlezing            : Margit Kleiker 
Welkomstcomité           : Nico Los en Jan Kocks 
Kindernevendienst           : Voor alle kinderen van de basisschool 
Oppasdienst            : Marieke en Marit van Galen 
Beeld en Geluid           : Aad Andeweg 
Beamer            : Frank Kievit 
Collecten              : 1.Kerk; 2. Diaconie/ZWO; Deurcollecte. Stichting ‘Het Passion’ 
Organist            : Rene Barnard 
Koster               : Nellie en Johan Vlietstra 
De kerkenraden van de Levensbron en de Opstandingskerk heten u/jou van harte welkom, in het bijzonder 
ook de gasten! 

 

 Bloemengroet: 
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeenten naar Dhr. en Mw. Mol, Dolfijnpark. 
 Manu Keirse in de Levensbron te Ridderkerk:  
Op uitnodiging van de werkgroep Palliatieve Thuiszorg Ridderkerk komt Manu Keirse naar Ridderkerk op maandag 22 april om 
19.30 uur. Wie is hij? Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en 
Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Als je meer over verdriet weet, dan kan je daar ook op een 
heel andere manier mee omgaan. Op deze avond zal hij dan ook over rouw en verlies praten. Ervaringen waar we allemaal mee 
te maken krijgen in het leven. Dus voor ieder zinvol om daar van tijd tot tijd bij stil te staan. Toegang is gratis en iedereen is van 
harte welkom. 
 Gespreksgroep: 
Op woensdag 24 april as. van 10.00 tot ongeveer  11.30 uur komt de Gespreksgroep “Het Goede Leven” weer bij elkaar. In maart 
hebben wij gesproken over Pesach en Pasen. Omdat alle vragen toen niet konden worden beantwoord, gaan wij deze morgen 
verder met dit onderwerp. Zegt u nu: “Hier wil ik over meepraten” dan bent u van harte welkom in de Levensbron. Rita Stok 
 PCOB middag op woensdag 24 april as. 
Op uitnodiging van de PCOB komt  de heer Wouter Hagemeijer, luitenant b.d. en militair historicus een lezing houden over de 
Slagom het Reichswald, die ook bekend staat als Operatie Veritable. Voor velen een onbekend verhaal. Wat de militairen 
allemaal tegenkwamen, hoe groot hun inspanningen zijn geweest en/of de acties tot het gewenste doel hebben geleid, zal 
blijken uit de voordracht van de heer Hagemeijer. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur (dit in tegenstelling 
tot de vermelde tijd in de Ontmoeting) in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer. Iedereen is 
welkom. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 3,00. 
 Filmavond op woensdag 24 april 2024: 
De werkgroep “Geloven in Ontmoeting” organiseert een filmavond op woensdag 24 april. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 
uur. Vertoond zal worden de film “Music Box”. Voor verdere informatie over deze film kunt u terecht in de Ontmoeting van april. 
Tot ziens op woensdagavond. 
 Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard! 
Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie 
en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door 
heel eenvoudig oude postzegels en kaarten in de inzamelbox in de hal van de kerk in te leveren. De inzamelbox is een grote 
bedrukte kartonnen doos, welke u tot eind 2024 in de hal van de kerk ziet staan. Meer informatie vindt u in het april nummer 
van de Ontmoeting pagina 21. Namens de diaconie alvast hartelijk dank! 
 Gemeenteberaad: 
Op 28 april vindt er, aansluitend aan de kerkdienst, weer een gemeenteberaad plaats. De jaarrekeningen 2023 van de 
Levensbron en de Opstandingskerk en van Diaconie en ZWO worden gepresenteerd en toegelicht. De stukken voor het 
gemeenteberaad kunt u opvragen bij de scriba. U bent van harte uitgenodigd.  
 Weekagenda:  
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Berichten graag vóór donderdag 14.00 uur sturen aan zondagsbrief@levensbron.nl. 
Meer informatie vindt u op levensbron.nl en opstandingskerkrijsoord.nl of in maandblad De Ontmoeting 

  

Zondag 21 april 10.30 uur Dienst in het Ronde Sant 
Woensdag 24 april 12.00 uur Bijeenkomst PCOB (CIK Slikkerveer) 
Donderdag 25 april 19.45 uur Kerkenraadsvergadering (Kerkenraadskamer) 



Bij Lukas 24  – De Emmaüsgangers  
 
 
Dienst van de voorbereiding  
 
Aanvangslied Psalm 84: 1 en 3  
 
Votum en groet 
 
Vervolg Psalm 84: 4  
 
Gebed om ontferming  
 
Zingen: Lied 985: alle verzen – Heilig, heilig, heilig, 
hemelhoog verheven…. 
 
Dienst van het Woord  
 
Gebed om opening van het Woord  
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu 
het licht. (3 coupletten) 
 
1 Wij gaan voor even uit elkaar 
    en delen nu het licht. 
    Dat licht vertelt ons iets van God. 
    Op Hem zijn wij gericht. 
 
2 Wij geven Gods verhalen door: 
   en wie zich open stelt,  
   ervaart misschien een beetje licht 
   door wat er wordt verteld.  
 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
   en elk heeft zijn verhaal. 
   Het licht verbindt ons met elkaar: 
   het is voor allemaal. 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 18: 15 t/m 18   
Zingen: Lied 646: 1 en 2  
 
Tweede lezing: Lukas 24: 13 t/m 34 
Zingen: Lied 646: 3 en 4  
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7:  U kennen uit en tot U 
leven… 
 
 
 
 

Dienst van gaven en gebeden 
 
Kinderen komen terug 
Gebeden en dankzegging 
Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven 
 
Collecte: 1e collecte voor de Kerk, 2e collecte voor 
Diaconie/ZWO.  
 
Deurcollecte is voor ‘Het Passion”  

Het Passion is de naam van de boerderij die een 
tijdelijke opvangplek biedt aan dak-en thuisloze en 
verslaafde medemensen. Het ligt in de Achterhoek. 
 
Slotlied: Lied 642: 1,2,4 en 8 – Ik zeg het allen dat 
hij leeft…  
 
Wegzending en zegen 
 
 
 
 
 


